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Wees blij!

Als diep onder je voeten het hoogveen verder zakt
Zodat je lieve, lieve huisje steeds meer water pakt

En je sikkeneurig wordt van de verzakkingspijn

Denk dan aan die wake-up call, dwars door je chagrijn:

Wees blij!

Blij, dat je hier mag wonen, in die knusse, kleine stad
Met zijn eeuwenoude torens, die toezien op je pad
Wees blij met al die grachten, met elke kromme brug
Met die oude gevelhuizen, daar wil je steeds naar terug!

Als je jonge buurlui ‘s nachts ‘t gefeest niet kunnen laten

Of je kunt alleen maar in het Engels met je buurman praten
Je nergens in de wijde buurt je auto kunt parkeren

Als kettingzagen wéér een zieke boom elimineren

Als merelzang het veld ruimt voor gekrijs van de parkiet
Denk dan aan die goeie raad, nee, vergeet hem niet:

Als je zelfs als native fietser je geen weg kunt banen
Door busladingen Duitsers, Chinezen, Italianen

Als aan de gracht en op je stoep de fietsen welig tieren
De brug weer open staat om de pleziervaart te plezieren
Als ooit de laatste grachtenvis is weggevlucht van ‘t kroos
Pluk dan in gedachten snel die geestelijke roos:

Als op de allerlaatste plek waar nog een winkel was
De hele boel wordt omgebouwd tot eettent met terras
Als je adres verandert in Air B&B-straat zes

Denk dan nog een keertje aan die diepe, wijze les:

Wees blij!

Al zit je op de mooiste berg of aan een oceaan

Al lig je in een luxe resort of loop je op de maan
Al geniet je je te pletter, één ding spreekt vanzelf:
Voor het échte paradijs moet je naar Delft,
Delluft, Delluft, De — el — luft!
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